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Beste chirovrienden,

De zonnemelk zit in de kast, de bikini’s netjes opgeborgen en de strandballen
liggen op hun plaats.

Boekentassen zijn gemaakt, brooddozen gevuld en computers opgeladen.
Inderdaad ‘t is die tijd van het jaar ☹

MAAR …

Het kampmateriaal is ook opgeruimd, onze lokalen zijn spik en span, het
spelmateriaal ligt klaar en de Leidingspostjes zijn uitgedeeld! 

We missen enkel nog wat enthousiast jong chirogeweld om onze lokalen tot
leven te brengen. Onze batterijen zijn alvast opgeladen om er een lap op te

geven!

Wij kijken er naar uit om weer een jaar vol plezier en engagement tegemoet te
gaan, klaar te staan voor jullie vragen of voor een babbeltje aan de poort.

En we twijfelen er zeker niet aan dat onze LEIDING ook dit jaar met ongelofelijk
veel enthousiasme onze Albatrossers zal entertainen!

Wij hebben er zin in! JULLIE OOK?

Warme groeten en tot CHIRO
Jullie VB’s Maarten en Sophie

Voorwoord



Als je al langer vertrouwd bent met onze Chiro, zal deze informatie je
waarschijnlijk bekend voorkomen. 

Voor wie nog niet zo vertrouwd is met hoe alles verloopt, sommen we graag
enkele praktische puntjes op, zodat je helemaal klaar bent voor de start van
het nieuwe, mega prachtige Chirojaar.

Zo ziet een chironamiddag er gewoonlijk uit:

Op een chironamiddag verzamelen we vanaf 13u45 achter de poort, op het
plein bij onze lokalen. Vanaf dan is er toezicht van de leiding. 
We starten de activiteiten om 14u. Wie te laat komt, zal daar strakke spieren
aan overhouden!
Na twee uur vol mega leuke spelen, nemen we even tijd om te genieten
van ons vieruurtje (koek en drankje). Dit wordt heel het jaar door ons
voorzien en zit inbegrepen in het inschrijvingsgeld.
Om 17u eindigen we met een slotmoment. Daarna kunnen de leden naar
hun ouders toegaan.

Kledij:
We komen elke zondagnamiddag in uniform. Als we ons dan vuil maken is
het niet zo erg.

Chiro-uniform=

Chiro Albatros-pull
Chiro Albatros T-shirt
Beige Chirorok/-short

Praktische info



We vragen om alle kledij en schoenen waarmee uw kind(eren) naar de
chiro komen te voorzien van naam.

Wanneer de leden zich naar hun afdelingslokaal begeven, laten ze hun
schoenen staan in de gang waardoor het dus best handig is dat ze
gemerkt zijn. Daarnaast blijven jassen, truien, … ook soms rondslingeren
na het spelen. Wanneer deze gemerkt zijn, kunnen we ze makkelijker
terug bij de eigenaar bezorgen. Alvast bedankt!
Wanneer je kind een jas, trui,... verliest, kan die soms terug te vinden zijn
bij onze verloren voorwerpen.

Extra: 
De chiro is niet verantwoordelijk voor schade aan, diefstal of verlies van
(dure) voorwerpen. Breng ze dus mee op eigen risico!

Onze website

Op onze website vindt u niet alleen de inschrijvingslink naar Stamhoofd terug,
maar ook info over onze Chiro, de verschillende afdelingen, het jaarthema en
zoveel meer. De meest up-to-date kalender staat ook steeds op onze website,
geen twijfels meer of het nu wel Chiro of juist geen Chiro is. 

Voor alle informatie over verzekering, lentebivak, zomerbivak en chirokledij kan
u ook op onze site terecht.

Alle uitgaven van Den Albatros, zoals dit boekje, komen ook steeds op de site te
staan. 

www.chiroalbatros.be

http://www.chiroalbatros.be/


Sinds enkele jaren gaat Chiro Albatros Tollembeek aan de slag met Stamhoofd.
Stamhoofd is het platform voor jeugdverenigingen en maakt de administratie
makkelijker voor u en voor ons.

Om uw kinderen lid te maken van onze chiro, dient u een account te hebben
op Stamhoofd en elk kind individueel in te schrijven. Het hele proces is
duidelijk en vanzelfsprekend.

Inschrijven met stamhoofd gebeurt nog steeds via de website van Chiro
Albatros.

Via deze link kom je er terecht: inschrijven.chiroalbatros.be

Het inschrijvingsgeld bedraagt €60. Verzekering, vieruurtjes, gewestdagen, …
zijn inbegrepen in die prijs. De activiteiten schaatsen en zwemmen zijn niet
inbegrepen in het inschrijvingsgeld. 

Let op! Pas wanneer uw kind op Stamhoofd is ingeschreven én u de betaling
correct uitvoert, is uw kind effectief ingeschreven voor het chirojaar. 

Je kan je kind inschrijven t.e.m. 15 oktober. 

Na deze datum is inschrijven niet meer mogelijk. We raden jullie dus aan om
het niet al te lang uit te stellen

TIP: Heel wat diensten betalen (een deel van) je inschrijving terug. Informeer
eens bij je ziekenfonds, mutualiteit, het OCMW, de jeugddienst, enz. 

http://inschrijven.chiroalbatros.be/


De afdelingen
In de Chiro spelen we met een groep kinderen en jongeren van dezelfde
leeftijd. Deze leeftijdsgroepen noemen we afdelingen. Een afdeling bestaat
normaal uit twee geboortejaren. De jongste leden die kunnen starten zijn
geboren in 2019.

Speelclub (8 tot 10 jaar)

Rakwi (10 tot 12 jaar) Tito (12 tot 14 jaar)

Keti (14 tot 16 jaar) Aspi (16 tot 18 jaar)

De schattigste bende! Ze
leren spelletjes kennen
zoals verstoppertje en
tikkertje. En dat allemaal
met veel fantasie: 
prinsen en prinsessen,
trollen of kabouters,
helden en 
heldinnen ...

Ze voetballen of spelen
astronaut. Ze lachen en
springen, maken
knutselwerkjes of gaan 
op uitstap. De nadruk 
ligt op de wereld
ontdekken en spelen.

Ze spelen baseball en
andere activiteiten om
zich uit te leven. Ze
bouwen kampen in het
bos, spelen met klei 
en verkleden zich 
voor een toneel. 
Ze leren vooral
samenwerken.

Ribbel (6 tot 8 jaar)

Tito’s worden uitgedaagd
met sport en spel.
Tussendoor praten ze over
hun hobby’s of wat er op
school gebeurd is. 
Na al die jaren 
vormen ze al een 
hechte groep.

Ze doen een fietstocht of
zingen luidkeels mee 
met hun favoriete lied. 
Ze houden een 
fotozoektocht in de 
stad or organiseren 
een volleybal
competitie.

Hoewel ze al wat ouder
zijn, spelen de aspi’s ook
nog. Eens stadsspel, een
quiz of De Mol, telkens
met dat extraatje. Ze
trekken steeds vaker
 op met elkaar.



Jaarthema
“Chiro, da’s lekker”

“Dit jaarthema staat in teken van Chiro en eten want samen eten in
de Chiro brengt ons samen! Denk hierbij aan gezellig samen koken
voor een vergadering met de leidingsploeg, een ribbel die uitkijkt
naar het vieruurtje, de aspi’s die samen koken op hun leefweek of
die vijfde maaltijd op kamp waar je even kan uitblazen en
ventileren over je dag. Welke maaltijd of welk moment het ook is,
het brengt leden en leiding van de groep samen op een
ontspannende manier.”

“Ontmoet Eidward en Mireille, de twee eitjes die dit jaar op de
jaarthema badge staan te pronken. Ze zijn al lang beste vrienden
en koken graag samen! Ze zien er langs de buitenkant misschien
verschillend uit van elkaar maar langs de binnenkant zijn ze gelijk.
Ze staan voor plezier maken, gezellig samen zijn en staan altijd
klaar om iets lekkers te eten!”



Oud-leiding

Rien Delbecque

Mente Huysveld

Na 15 prachtige jaren zet ik een punt achter mijn chiroverhaal. Wat begon als
klein lid dat elke zondag uitkeek naar spelen en plezier maken, groeide uit tot
drie onvergetelijke jaren in leiding. 
Tijdens mijn leidingsjaren had ik het geluk om met drie fantastische groepjes
samen leiding te geven. Elk jaar bracht zijn eigen uitdagingen, maar vooral veel
plezier en hechte vriendschappen. Als kers op de taart mocht ik mijn laatste
jaar samen met de aspis beleven, een heel mooie afsluiter waar ik met veel
warmte op terugkijk.
Ik ben dankbaar voor alle herinneringen, de leden, de leiding en iedereen die
mijn 15 jaar chiro zo bijzonder gemaakt heeft. Het is een hoofdstuk dat ik afsluit
met een glimlach, en ik blijf de chiro altijd een warm hart toedragen.
Groetjes, Rien

Na 14 mooie jaren in Chiro Albatros neem ik afscheid met een klein hartje. 
De momenten op kamp dat ze nog maar eens met mijn hoofd lachten 😂. Elke

zaterdag goed vergaderen met een groene glazenboterham en elke
chirozondag plezier maken met de leden. Dit zijn momenten voor altijd te

onthouden!!
Sommige leden werden zelfs goeie vrienden. 

Als laatste vooral een dikke merci aan al die mooie mensen waarmee ik al deze
momenten heb meegemaakt als leiding en als lid. Dit blijft voor altijd in mijn

hart. ❤️
CHIRO ALBATROS = Vriendschap voor het leven!!!

PS: (blij om deel uit te maken van de mooiste CHIRO die er bestaat🤩)



Mijn Chiroverhaal begon bij de keti’s —
iets later dan de meesten, maar meteen
met volle goesting. Wat begon als “eens
proberen”, werd al snel een onvergetelijk
avontuur van vier jaar als lid en daarna vijf
jaar als leiding. Tijdens al die mooie jaren
heb ik niet alleen vuile kleren en
kampembleempjes verzameld, maar ook
vriendschappen voor het leven.
Zij hebben me geleerd om te vergeven,
lief te hebben, mezelf te vertrouwen…
Kortom: dankzij die mooie mensen ben ik
nu wie ik ben, en daar ben ik hen (& de
Chiro) ontzettend dankbaar voor.
Den Albatros zal voor mij altijd een plek vol warmte, vriendschap en gekke
momenten blijven. Een tweede thuis die ik heel erg zal missen.
Mijn Chiroverhaal eindigt hier. Het is maar met een klein hartje… maar ik kan
niet wachten om te zien hoe mijn ribbeltjes binnen 10 à 11 jaar ook leiding
worden, om nog meer herinneringen te maken met al mijn lieve
Chirovrienden, en om te zien hoe hard de nieuwe leidingsploeg gaat knallen!
Voor altijd in mijn hart:
Chiro Albatros, ik zie u graag! 💗

Manet Michiels

Lowie Janquart

“Elk jaar chiro, is een jaar goed geleefd”
“Een dikke merci aan iedereen die mijn
chirojaren zo geweldig gemaakt heeft,

jullie weten wie jullie zijn.”



"Toen ik in 2017 mijn intrede maakte bij de Keti's van Chiro Albatros, had ik
nooit verwacht dat ik nog acht jaar zou blijven plakken. Ik ben destijds in de
groep gekomen als een jongetje dat geen idee had waaraan hij zich kon
verwachten en ik kan wel degelijk beweren dat ik eruit ben gegaan als een
man met een rugzak rijk aan waardevolle ervaringen.

Ik heb amusante, toffe en verbindende momenten meegemaakt, maar ook
moeilijke, uitdagende en chaotische. Toch zou ik voor geen geld van de wereld
één van die momenten willen missen. Want al deze periodes, hoe lastig ze ook
waren, hebben mij gevormd tot wie ik nu ben en zal ik voor de rest van mijn
leven meedragen.

Daarom wil ik iedereen bedanken: alle leiders, leidsters en leden die mij de
afgelopen jaren hebben gevormd. Elk van jullie draagt op hun eigen manier bij
aan deze wonderbaarlijke groep! Jullie maken de Chiro chirowaardig! Dus
verlies deze waarden ook nooit uit het oog: Zie elkaar graag, wees rechtvaardig
voor de groep en sta af en toe stil bij je innerlijke belevingen.

Alvorens ik mijn epiloog afsluit wil deze ouwe zak nog één tip geven: geniet
van ieder Chiromoment alsof het je laatste is. Want eigenlijk is dat ook zo...
ondanks ieder Chirojaar een gelijkaardig verloop kent is elke zondagnamiddag,
elke activiteit en elk kamp uniek en onvervangbaar. Vergeet dat nooit! 

Maak er een onvergetelijk Chirojaar van!"

Aron Branckaert



Nieuwe leiding
“Van ribbel tot leiding. Al 12 jaar zit ik in
de Chiro en in die tijd heb ik al zoveel
mooie momenten meegemaakt. Chiro
heeft me veel geleerd en me echte
vrienden voor het leven bezorgd. Ik sta
altijd open voor een avontuur, een
leuk spel of gewoon gezellig samen
zijn. Ik kijk er enorm naar uit om als
leiding ook anderen die onvergetelijke
ervaringen te geven!”

Jitze Vaeyens

“Hallo ik ben Axl, ik zit al  sinds mijn
6 jaar in de Chiro. Na alle fijne
jaren/herinneringen die leiders mij
hebben gegeven als lid, is het nu
aan mij de beurt om zoveel
mogelijk kinderen een goede tijd
te laten beleven. Ik kijk er enorm
hard naar uit en hopelijk uw kind
ook.” 😁

Axl Van Hecke
Sien Panneels

Hey! Ik ben Sien, helemaal rechts op
de foto. Elf jaar geleden stond ik als
ribbeltje klaar om aan mijn eerste
startdag te beginnen. Nu ben ik
helemaal klaar om leiding te worden.
Ik kijk er al naar uit om alles wat ik
heb gekregen van de chiro door te
geven aan de volgende generatie.
Vuile spelletjes spelen, giechelen in
de tent, luid meezingen tijdens de
zangstonde, opwarmen rond het
kampvuur, samen kreten roepen...
Maar vooral vriendschappen smeden
voor het leven!!!



“Heyhey, ik ben Nona! 
Ik zit al 12 jaar in de Chiro, waar ik ooit alleen begonnen ben als kleine, bange
ribbel. Na vele mooie avonturen mag ik vandaag de stap nemen van lid naar
leidster, maar integendeel tot 12 jaar geleden, krijg ik de kans dit te doen met 

Nona Collyns

“Ik ben Noah en ik zit ook al een
tijdje in de Chiro. Ik heb daar al
zoveel  mooie herinneringen
opgebouwd. Het liefst steek ik
mij volledig in een spel. 

Noah Mangelinckx

“Na al die fijne jaren als lid is het tijd om
samen met mijn vrienden een nieuw
avontuur te beginnen. Het plezier stopt niet,
het krijgt gewoon een andere vorm. Nu
mogen wij dat enthousiasme zelf doorgeven
als leiding. Ik kijk er enorm naar uit!”

Marie Van Paepegem

Ik heb er heel veel zin in om als
leider samen met de leden
nieuwe avonturen te beleven en
herinneringen te maken die ze
nooit meer vergeten!” 

de allersterkste vriendengroep
die ik mij kan wensen!
Ik kijk er enorm naar uit om
samen met jullie nieuwe
herinneringen te maken en
hetzelfde veilige chirogevoel
door te geven dat ik zelf al die
tijd heb mogen ervaren!
Groetjes!!”



Bente Matthijs

Hallo, ik ben Bente.
Na twaalf jaar in de Chiro mag ik eindelijk
leiding worden.
De Chiro is voor mij altijd meer geweest
dan enkel een zondagactiviteit. Het is de
plek waar ik mezelf kon zijn, waar ik heb
leren groeien en waar ik vrienden voor het
leven heb gemaakt. Ik ben blij dat ik deel
mag uitmaken van deze groep en
dankbaar voor alle momenten die ik hier
heb beleefd en nog ga beleven ik hoop
dat ik dit gevoel ook kan doorgeven aan
mijn leden.

Lotte Madalijns

Heyhey, 12 jaar geleden begon ik mijn Chiro-avontuur
als kleine ribbel. De Chiro heeft me veel geleerd en
vriendschappen voor het leven bezorgd. Ik kan niet
wachten om als leiding dezelfde ervaringen door te
geven. Ook al ben ik soms wat passief, kan in er echt
van genieten om me volledig te smijten in een spel.
Ik heb er enorm veel zin in!”

Na jaren in de Chiro heb ik onvergetelijke
ervaringen en vriendschappen opgedaan. Nu
wil ik diezelfde sfeer doorgeven en kinderen
een geweldige tijd bezorgen. Ik ben altijd in
voor avontuur, spel of een gezellige babbel en
kijk ernaar uit om samen mooie herinneringen
te maken.

Tuur Abbeloos



vzw CAT is een vereniging die Chiro Albatros héél dicht bij het hart ligt en die
we zeer dankbaar mogen zijn, elke week opnieuw, want zonder de uitblinkers
van deze vereniging waren wij hoogstwaarschijnlijk een dakloze
jeugdbeweging. Dankzij de vzw hebben wij van Chiro Albatros een echte thuis
kunnen maken, niet alleen in de figuurlijke, maar ook in de materiële zin.
Aangezien de leden en ouders niet of nauwelijks in contact komen met de vzw,
rijzen er wellicht veel vragen over deze vereniging. Vorig jaar stelden we deze
vragen aan de voorzitter, Johan Letouche!

Wat is vzw CAT?

VZW CAT staat voor Chiro Albatros Tollembeek en is de vereniging 'achter' de
gebouwen van de Chiro. De VZW staat dus los van de chiro-werking zelf, maar
staat in voor het beheer van de gebouwen van de chiro. Dat beheer omvat het
onderhoud en herstellingen, de verhuur aan andere jeugdverenigingen en
uiteraard ook zorgen dat het financiële plaatje blijft kloppen.

Hoe is het tot stand gekomen? 

De VZW werd opgericht in de aanloop naar de realisatie van de huidige
lokalen van de Chiro. Toen de Chiro niet langer terecht kon in de toenmalige
gebouwen, werd een VZW opgericht die instond voor de realisatie van de
'nieuwbouw'. Dit omvat het verzamelen van de nodige financiële middelen en
subsidies, de opmaak van de plannen en aanvragen van de vergunningen,
het coördineren of zelf uitvoeren van de werken. Een hele uitdaging. Nadien
verschoof het accent meer op het beheer en verhuur van de gebouwen. De
verhuur is nodig voor vele jeugdverenigingen die kampeerplaatsen zoeken,
maar zorgt uiteraard ook voor de noodzakelijke inkomsten.



Wat waren de (grote) uitdagingen van de afgelopen jaren?

Dat is in de eerste plaats natuurlijk de realisatie in 2012 van de huidige
gebouwen zelf. Recentelijk werd er een nieuw en groot leidingslokaal voorzien
met een aparte vergaderruimte, toiletten en keukentje. Ook dat bleek
technisch en financieel toch wel een hele uitdaging. De leidingsploeg had
nood aan een grotere ruimte en kan nu steeds in terecht in z'n leidingslokaal,
zonder rekening te moeten houden met de verhuur van de lokalen aan 
externe groepen.

Wat zijn de grote verwezenlijkingen van de afgelopen jaren?

Dat zijn ongetwijfeld de realisatie van het nieuwe leidingslokaal enerzijds, en
anderzijds de uitbouw van de VZW tot een gedreven team van medewerkers
die instaan voor verhuur, herstellingen, financiële opvolging enz. Heel
belangrijk voor de continuïteit van de VZW en blijvend beheer van de chiro-
gebouwen.

Hoe zal de nabije toekomst voor vzw CAT eruitzien?

Altijd moeilijk om de toekomst te voorspellen natuurlijk. Eerst uitdaging is
zorgen dat ons financiële plaatje na de aanzienlijke investeringen terug in
evenwicht komt. Binnen de 2 à 3 jaar moet dat lukken en dan kunnen we ons
terug focussen op de reguliere onderhoudswerken in het gebouw. Kwestie dat
de gebouwen in orde blijven voor de toekomst. Wellicht zullen we ons moeten
klaarhouden voor een aantal maatregelen op vlak van milieuvriendelijkheid.
En misschien dat we voor een aantal zaken wel eens ouderparticipatie
kunnen voorzien. Vele handen maken het werk licht en maken dat er meer
middelen zijn om de gebouwen aangenaam en leuk te maken voor onze
Chiro. Dat gaat het toch om hé.

Hartelijk dank aan alle geëngageerde participanten van vzw CAT!



Chiro kledij
Bij het begin van het nieuwe Chirojaar horen natuurlijk ook uniformen. We zien
er allemaal anders uit, maar dankzij onze Chirokleren is het toch duidelijk dat
we samen horen. Als Chiro verwachten wij dan ook dat onze leden in uniform
naar onze activiteiten komen. 

De Banier:
Voor de aankoop van de gewone rode Chiro-T-shirts, de Chiro-
rokken en -shorts en andere accessoires sturen we je graag door
naar ‘De Banier’.
Je kan een Banier in de buurt opzoeken of, voor de liefhebbers
van online shoppen, kan je de uniformen ook online bestellen
en aan huis laten leveren.

Onze eigen prachtige Chirokledij: 
Onze eigen Chiropull en T-shirt kan je bestellen via de online webshop van
Stamhoofd. 
De kindermaten (6-8j, 9-11j) van onze paarse pulls zijn te verkrijgen voor €24.
Voor de volwassen modellen (S, M, L, XL en XXL) betaal je €29. 
Onze groene T-shirt (6-8j, 9-11j, XS, S, M, L, XL, XXL) kan je kopen voor €18.
Bestellen is mogelijk t.e.m. 13 oktober (23u59).

! Nieuw !
Vanaf dit jaar stappen we voor onze eigen chiro t-shirts over op een nieuwe
drukkerij. We maakten deze keuze om een kwalitatievere t-shirt te kunnen
aanbieden, zo kunnen de t-shirts beter tegen een stootje! We hopen dat er
begrip is voor de prijsstijging die gepaard gaat met ons nieuw aanbod.



Ethan Mansart

Tel. 0491956893
ethan@chiroalbatros.be

Nele Verduyn

Tel. 0492393349
nele@chiroalbatros.be

Siebe Vanderelst

Tel. 0491895094
siebe@chiroalbatros.be

Lore De Henau

Tel. 0493987624
lore@chiroalbatros.be

Groepsleiding



Sophie Reygaerts

Tel. 0489640714
sophie@chiroalbatros.be

Maarten De Maesschalck

Tel. 0474940029
maarten@chiroalbatros.be

Volwassen Begeleiding



Siebe Vander Elst
siebe@chiroalbatros.be

Mirthe Michiels
mirthe@chiroalbatros.be

Rosalie Lumen
rosalie@chiroalbatros.be

Jitze Vaeyens
jitze@chiroalbatros.be

Ribbel

De leidingsploeg



Emma Van Schuerbeeck
emma@chiroalbatros.be

Bente Matthijs
bente@chiroalbatros.be

Nona Collyns
nona@chiroalbatros.be

Sien Panneels
sien@chiroalbatros.be

Axl Van Hecke
axl@chiroalbatros.be

Speelclub



Chine Derieuw
chine@chiroalbatros.be

Marie Delanote
marie@chiroalbatros.be

Marie Van Paepegem
marievp@chiroalbatros.be

Warre Delbecque
warre@chiroalbatros.be

Noah Mangelinckx
noah@chiroalbatros.be

Rakwi



Seppe Pauwels
seppe@chiroalbatros.be

Lore De Henau
lore@chiroalbatros.be

Lotte Madalijns
lotte@chiroalbatros.be

Tuur Abbeloos
tuur@chiroalbatros.be

Jamie Cools
jamie@chiroalbatros.be

Tito



Elisabeth Muylaert-Gelein
elisabeth@chiroalbatros.be

Luik Delbecque
luik@chiroalbatros.be

Mauro Demol
mauro@chiroalbatros.be

Arno Derauw
arno@chiroalbatros.be

Amber Clement  
amber@chiroalbatros.be

Keti



Akira Gierts
akira@chiroalbatros.be

Ethan Mansart
ethan@chiroalbatros.be

Marie Muylaert-Gelein
mg@chiroalbatros.be

Nele Verduyn
nele@chiroalbatros.be

Aspi



Chirowaarden en Afspraken
Op de Chiro streven we ernaar om goede vrienden te maken, maar daarvoor
zijn er dan ook goede afspraken nodig! Hier staan ze opgelijst!

Wie goed doet, goed ontmoet, wees vriendelijk tegen iedereen. 
Waardeer al jouw broeders en zusters evenveel. Iedereen heeft zijn
tekortkomingen, kwetsbaarheden en onzekerheden. Accepteer deze en
toon onvoorwaardelijk respect naar elkaar. 
Durf voor elkaar op te komen en te helpen. 
Teamwork makes the dream work! Doe je best om een positieve impact te
hebben op de groep. Indien dit voor bepaalde spelletjes niet mogelijk is,
kan je dit bespreken met de leider. 
Doe op iedere zondagmiddag activiteit steeds jullie Chiro-uniform aan. Dit
zorgt voor uniformiteit, broeder- en zusterlijkheid. Represent y’all,
represent! 
Kom steeds op tijd toe op de zondagactiviteit (ontvangst: start vanaf 13h45
en eindigt op 14h00). Wie vanaf klokslag 14h00 toekomt zal zwoegen en
zweten. 🥵 
Neem zelf geen voedsel of drankjes mee. Onze vieruurtjes zullen de buikjes
wel vullen! 🤤 Een drinkfles (met water) mag uiteraard wel meegenomen
worden. 🍼 
Betrek iedereen bij spel en plezier! 👨‍👨‍👦‍👦 
Wees geduldig met elkaar. Iedereen leert en groeit op zijn eigen tempo,
geef elkaar de ruimte om fouten te maken en daaruit te leren. 
Wees eerlijk en open. Als iets je dwars zit, spreek dat dan uit op een
respectvolle manier. 
Respecteer en draag zorg voor het materiaal van de Chiro. 
Respecteer de natuur, samen houden we het speelveld proper voor
volgende week. 
Inclusiviteit is belangrijk in een groep, zorg er dan ook voor dat iedereen
zich welkom voelt. 
Wees trouw aan jezelf. Blijf authentiek en plooi niet onder groepsdruk. 
Een onverwacht vriendelijk gebaar kan iemands dag maken. 
Gebruik je oren niet louter om te horen, maar ook om te luisteren naar wat
de leiding en jouw medeleden te zeggen hebben. 👂 
Als de leiding hun hand opsteekt, wordt het stil. 🖐 🤫 



Jaarkalender
September

ZA 20 september: Café Albatros
ZO 21 september: Startdag

ZO 28 september: Chiro 

Oktober
ZO 5 oktober: Chiro
ZO 12 oktober: Chiro

ZO 19 oktober: GEEN Chiro, de leiding is op
weekend

ZO 26 oktober: Chiro

November
ZO 2 november: Chiro

VR 7 november: Soejoes voor Tito, Keti, Aspi &
Leiding

ZO 9 november: Chiro voor Ribbel, Speelclub &
Rakwi

ZO 16 november: Chiro
VR 21 + ZA 22 november: I ❤️ Spaghetti  

ZO 23 november: GEEN Chiro
ZO 30 november: Chiro

December
ZA 6 december: kerstmarkt Tollembeek

ZO 7 december: DE SINT komt!!!
ZO 14 december: Chiro

ZO 21 december: GEEN Chiro
ZO 28 december: GEEN Chiro

Januari
ZO 4 januari: GEEN Chiro
ZO 11 januari: GEEN Chiro
ZO 18 januari: GEEN Chiro

ZO 25 januari: Chiro → Schaatsen 



Februari
ZO 1 februari: GEEN Chiro

ZO 8 februari: Chiro → Aspileiding
ZO 15 februari: Chiro

ZO 22 februari: GEEN Chiro, de leiding is op weekend

Maart
ZO 1 maart: Chiro

ZA 7 maart: Rondvragen ontbijtactie
ZO 8 maart: Chiro

ZO 15 maart: GEEN Chiro, Ronddelen van de ontbijten 
ZO 22 maart: Chiro
ZO 29 maart: Chiro

April
ZO 5 april: GEEN Chiro

DO 9 - MA 13 april: Lentebivak
ZA 18 april: Boccaspi

ZO 19 april: GEEN Chiro (Pasen!!) 
ZO 26 april: Chiro

Mei
ZO 3 mei: Chiro

ZO 10 mei: Chiro 
ZO 17 mei: Chiro

ZO 24 mei: Chiro → Aspileiding
ZO 31 mei: GEEN Chiro

Juni
ZO 7 juni: GEEN Chiro
ZO 14 juni: GEEN Chiro

ZO 21 juni: Chiro → zwemmen + speeltuin
Zo 28 juni: GEEN Chiro

Juli  
ZO 5 juli: GEEN Chiro

DI 14 juli: Aspi en Leiding vertrekken op voorpost
ZA 18 juli: Rakwi, Tito, Keti & Aspi zetten hun eerste stappen op het kampterrein

DI 21 juli: Bezoekdag + Ribbel en Speelclub worden verwelkomd op het
kampterrein, ouders mogen hun kroost bezoeken en iedereen geniet van een

BBQ
DI 28 juli:  Ribbel, Speelclub, Rakwi, Tito, Keti nemen de bus huiswaarts

WOE 29 juli: Napost voor Apsi en Leiding




